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1. Inleiding 
 

Verleden 

Baptistengemeente Apeldoorn bestaat meer dan honderd jaar. Honderd jaar 

geleden was alles anders. Maar zolang de gemeente bestaat, zijn er relaties. En 

waar relaties zijn, daar is pastoraat. Christenen ontmoeten elkaar in naam van 

Jezus. En daar is Hij bij. Want waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn, daar 

is Hij in het midden. De basis van pastoraat is dat God zelf in ons midden is.  

 

Heden 

De beschrijving die voor je ligt, voorziet met name in de behoefte aan een vraag 

naar structuur, identiteitsvorming en zichtbaarheid. Het is een momentopname 

welke we bundelen vanuit de vraag:  

 

Waar staan we als pastoraat en waar zijn we naar op weg? 

 

We willen met dit Bloemdocument dienstbaar zijn aan het pastoraat in de 

gemeente en daarom werken we van onderop. Zo is dit document ook ontstaan. 

Vanuit de pastorale praktijk van de gemeente. Vanuit de grond gegroeid. Zoals 

een bloem vanuit een zaadje ontkiemt. Stukje voor stukje groeit een bloem 

langzaam naar het licht. Onze bloem pastoraat lijkt wat dat betreft op een mens. 

Want mensen zijn als bloemen. Ze groeien naar het Licht. Het Licht van de 

wereld; Jezus Christus onze Heer, de Goede Herder voor zijn schapen!   

 

“Elk mens is als een bloem,  

bloemen groeien naar het Licht” 

 

We geven het woord ‘pastoraat’ als werkbaar begrip de volgende definitie: 

Onder pastoraat verstaan we alle vormen van betrokkenheid en omzien naar 

elkaar vanuit het hart van Christus. We bemoedigen, ondersteunen en 

begeleiden elkaar in geloofs- en levensvragen vanuit de herderlijke 

gemeentelijke zielzorg.  

 

Pastoraat 

In het pastoraat willen wij aanwezig zijn voor mensen. Niet zomaar, maar vanuit 

en namens God. Hij is daarin onze grote Voorbeeldherder. Wanneer God zich 

openbaart aan Mozes, dan maakt Hij zich kenbaar als de ‘Ik zal (er) zijn’. Dat 

wordt het sterkst zichtbaar in de komst van Jezus Christus. Immanuël, God is 

met ons. God is aanwezig in ons midden. Hij is de basis van ons pastorale werk.  

 

Kernteam Bloem Pastoraat 

Apeldoorn, januari 2019 
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2. Bloem Pastoraat 

 

Narcis 

We vangen al ons pastorale werk in het beeld van de narcis uit Jesaja. 

Veelkleurig, dynamisch en vol leven. Hieronder staat een afbeelding van 

ons logo pastoraat. Ook staan hier de context, verschillende onderdelen 

en de hoopvolle basistekst als uitgangspunt van het pastoraat. 

 

 
Grond    =  God onze Bron 

      Tuin     =  Baptistengemeente 

      Steel   = Jezus Christus 

Steelbladen  =  Woord & Geest 

      Knop (kern)  =  Kernteam Pastoraat 

De vijf Bloembladen zijn: Basispastoraat  

Gezinspastoraat 

Gebedspastoraat 

Ouderenpastoraat 

Specifiek pastoraat 

 

 

➔ Jesaja 35:1  

De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk 

zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een narcis 

welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde! 

 

 

 

Hoop 

De hoopvolle tekst voor het pastorale werk in de gemeente is gekozen uit Jesaja 

35. Tegen de dorre en duistere werkelijkheid geeft hij het volk van God een 

hoopvolle boodschap van licht, vrede en groei! We werken daarom ook vanuit de 

hoop die de gemeente in de nabije toekomst te wachten staat. De hoop van de 

wederkomst van Jezus Christus en daarmee de definitieve toekomst van 

heelheid, vrede en licht bij en met de Here God!  
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3. Bloemcontext 

 
Gods goede grond 

De grond onder onze voeten is nogal belangrijk. We kunnen door deze grond 

blijven staan. Wat nog belangrijker aan de grond is, is het feit dat allerlei 

levende organismen kunnen groeien. Daarom is de vraag van belang:  

 

Hoe ziet de grond er eigenlijk uit, waar onze Bloem Pastoraat in staat?  

 

Onze Bloem pastoraat staat geworteld in goede vruchtbare grond! We zijn met 

onze wortels namelijk in en met Gods liefde en Zijn heilsplan verbonden. God is 

de Bron van al het leven. Van ons hele leven. En daarmee ook van al ons 

pastorale werk in Apeldoorn. We zijn door God goed geplant aan waterstromen 

en zullen altijd op Zijn tijd goede vruchten dragen middels Woord en Geest.     

 

Baptistentuin 

De tuin waar onze Bloem in staat is onze baptistengemeente die een onderdeel is 

van de wijk Berg & Bos. In deze stad zijn vele kerken die belijden dat Jezus 

Christus de Goede Herder is. Al deze kerken zijn onderdeel van Gods goede 

grond, omdat ze geloven en belijden dat Jezus Heer is en zij zich onderdeel 

weten van Gods Koninkrijk van nu en voor in de toekomst. Een belangrijk 

kenmerk van een baptistengemeente is de onderlinge verbondenheid en zorg 

voor elkaar. Daarom willen wij dit pastoraal stimuleren/ondersteunen.    

 

 

‘We groeien waar we geplant zijn’ 

 

Hart voor… 

De tuin heeft de vorm van een hart, omdat we een algemene visie hebben: ‘Hart 

voor de ander’. Vanuit een hart voor God hebben we hart voor elkaar en daar 

vandaan ook een hart voor de mensen om ons heen. We delen uit van Gods 

liefde aan elkaar en vanuit die overvloed aan de mensen om ons heen.  

 

Jezus zegt: “Aan jullie liefde voor elkaar zullen de mensen zien dat jullie 

leerlingen van mij zijn.”  

 

We streven in alles naar de verbondenheid, zorg en liefde van Jezus. Als wij goed 

voor elkaar en voor onze Bloem Pastoraat zorg dragen, gaan mensen vanzelf 

proeven dat wij elkaar vanuit Gods liefde willen liefhebben. Ons pastoraat heeft 

dan ook indirect en onvermijdelijk missionaire aspecten. Als christenen maken 

we door Gods genade verschil in de liefdevolle omgang met elkaar, zowel binnen 

als buiten de gemeente. 
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4. Bloemsteel 

 

 
Jezus Christus 

De steel waar alle goede sappen van Gods leven doorheen stromen is Jezus 

Christus zelf. Hij is de Weg de Waarheid en het Leven, niemand kan tot de Vader 

komen dan door Hem. Alle pastorale relaties en pastorale activiteiten zijn in, met 

en door Hem aan elkaar verbonden. Als we de steel niet hadden, bestonden we 

simpelweg niet. We willen daarom blijvend op Hem gericht zijn en in Hém 

verbonden zijn. We doen dat door de twee steelbladen serieus te nemen en toe 

te passen in de gehele Bloem. De Geest van God en het Woord van God.    

 

Woord 

“Laat het Woord van God rijkelijk in jullie wonen!”  We willen blijven verlangen 

naar Gods Woord. We gebruiken de Bijbel als inspiratie en richtsnoer bij 

vergaderingen en toerustingavonden, maar ook bij bezoekwerk, door het veelal 

samen openen van de Schrift. De psalmen zijn een voorbeeldboek als het gaat 

om bruikbaarheid in het pastoraat. Psalmen zijn poëtische liederen waarbij de 

diepte en hoogte van het leven steeds weer zichtbaar en voelbaar wordt 

gemaakt.    

 

Geest 

“Wordt vervuld met de Geest!” Dat is een opdracht voor ons als christenen. Dat 

geldt ook voor ons als pastorale werkers. Als wij niet vervuld zijn van de Geest, 

kunnen we van alles gaan doen, maar heeft het geen opbouwende waarde. De 

verbondenheid en vervulling met de Geest komt in al ons pastorale werk tot 

uitdrukking. Door het open blijven staan voor God. Door het gebed tijdens 

vergaderingen, pastorale bezoeken en bijvoorbeeld de nazorg bij erediensten.   

 

 

 

Alleen van de Geest, dan verdrinken we;  

Alleen van het Woord, dan drogen we op; 

Van allebei voldoende, dan groeien we op! 
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5. Bloemknop  
 

Kernteam 

De kern van het pastoraat is het team waar alle lijnen bij elkaar komen. Dit team 

bestaat naast de predikant voor het pastoraat en het raadslid taakveldhouder 

oudste pastoraat, uit mannen en vrouwen uit de breedte van de hele gemeente. 

Dit gemotiveerde team is een groep mensen met kennis, ervaring en pastorale 

kwaliteiten. Het kernteam pastoraat is te zien als de pastorale raad van de 

gemeente. We richten ons in het team niet zozeer op alleen maar ‘doen’, maar in 

eerste instantie op ‘zijn’. Vanuit het er ‘zijn’ voor Gods aangezicht, kunnen we 

ons richten op het er ‘zijn’ voor elkaar en op het er ‘zijn’ voor anderen. Wij 

bidden, delen en dienen elkaar om ons uit te kunnen strekken naar anderen. 

Eerst God(Boven), dan wij(Binnen), dan anderen(Buiten). 

 

Diepte en breedte 

We groeien als team in de diepte door ons te richten op het ontvangen van God 

door Woord en Geest zoals beschreven bij de bloemsteel, maar ook door het 

ontvangen van elkaar door samen te delen, te bidden en het houden van 

intervisie. Onderlinge bemoediging en feedback ontvangen we van elkaar. Als 

kernteam zijn we ook een klankbord. Teamleden komen uit alle plekken van de 

praktijk van de gemeente. Hierdoor kunnen we goed signaleren. Ook staan we 

altijd open voor feedback en bemoediging vanuit de (ge)hele gemeente.  

 

Toerusting 

Vanuit het kernteam wordt toerusting georganiseerd voor alle vijf de 

Bloembladen die in het volgende hoofdstuk zichtbaar worden. Deze toerusting is 

in het verleden door vele deskundigen gegeven in de vorm van uiteenlopende 

cursussen. Op dit moment wordt de deskundigheid van onze pastor als eerste 

aangeboord en besluiten we in overleg als kernteam welke toerusting wenselijk 

is voor wie en wanneer.  

 

Vertrouwen 

We werken in het kernteam pastoraat met een anonieme Zorgnetwerklijst. Dit 

doen wij om met respect en zorgvuldigheid om te gaan met informatie van 

mensen met het oog op hun privacy. Deze lijst wordt samengesteld door het 

kernteam en daarnaast vertrouwelijk bijgehouden door de pastor. Als team 

dragen we verantwoordelijkheid over het pastoraat en de aansturing van de hele 

Bloem. We maken samen besluiten en voeren ze uit. We trachten in onze 

besluiten het beste vanuit God voor de (ge)hele gemeente te kiezen.  
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6. Bloembladen 

 

 
6.1. Basispastoraat 

 

Het eerste blad vormt de basis, de bodem van de gemeente. Als we de gemeente 

terugbrengen naar de basis, dan houden we enkel God en mensen over. Daar 

waar relaties in de gemeente zijn, daar zijn mensen en daar is de Here God bij. 

Uiteindelijk gaat het dan ook alleen om de Here Jezus en Zijn mensen.  

 

Iedereen 

Relaties gaan altijd vóóraf aan activiteiten. Denk hierbij aan allerlei relaties 

tussen mensen die betrokken zijn bij activiteiten als koffie na de dienst, 

schoonmaken van het kerkgebouw, de filmavond, jeugdavond, gemeenteavond, 

het uitje op Hemelvaartsdag, kooravonden, raadsvergadering, klankbordgroep, 

klussenteam, maar ook de relaties onderling van kosters en de relaties en de 

samenwerking van muzikanten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alle 

relaties en activiteiten die op en rond de Bosweg plaatsvinden en ook alle relaties 

die voortvloeien vanuit onze gemeente raken het bloemblad basispastoraat.  

  

Kringen 

Naast het feit dat relaties en activiteiten van de gemeente het basispastoraat 

raken, bestaat er een speciale vorm van basispastoraat; het kringenwerk. 

Wanneer mensen betrokken zijn op een kring ontstaat er een bijzondere vorm 

van ontvangen en geven; een diepere geestelijke band door de verbondenheid 

en onderlinge zorg kan hier ontstaan. Vanuit het pastoraat willen we in alle 

vrijheid deze verbindingen ondersteunen. Kringen fungeren als pastorale 

netwerken. 

 

Afstand en nabijheid 

Relaties kunnen heel mooi en waardevol zijn, maar ook van tijd tot tijd een hele 

uitdaging. Wat voor de ene een afstandelijke relatie lijkt, kan voor een ander 

juist al intiem overkomen. Zo zijn voor elk individu relaties uniek. In de 

gemeente willen we elkaar respecteren in de persoonlijke keuzes als het gaat om 

vrijheid en verbondenheid. Mensen hebben liefde en grenzen nodig. Vanuit 

vrijheid ontstaat vaak een diepere verbondenheid. We streven naar gezonde 

relaties waarin liefde, grenzen, vrijheid en verbondenheid hun plaats hebben.  
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6.2. Gezinspastoraat 

 

Het blad gezinspastoraat is op een natuurlijke manier aan de Bloem gegroeid en 

is reeds in ontwikkeling. Een proces waarbij we pastoraal dienstbaar willen zijn 

en blijven, want gezinnen zijn en blijven de hoeksteen van de samenleving. 

 

Contextueel 

Bij het blad gezinspastoraat passen we vooral de contextuele benadering van het 

pastoraat toe. Zowel kinderen, jongeren als ouders zijn onderdeel van deze 

context. Naast deze kerncontext waar kinderen in geboren worden, hun 

basisloyaliteiten liggen, en als tieners verder groeien naar de adolescentie, 

kennen alle partijen van de gezinscontext ook andere contexten die van invloed 

kunnen zijn op de ontwikkeling van de afzonderlijke individuen van het gezin.   

 

Definitie: Onder gezinspastoraat verstaan we alle vormen van betrokkenheid 

voor gezinnen vanuit het hart van Christus. Samen ondersteunen, bemoedigen 

en begeleiden we gezinnen en gezinsleden in geloofs- en levensvragen. 

 

Kinderen 

Een prille baby wordt dreumes, peuter, kleuter, kind, tiener, jongere en groeit 

door naar een volwassene in kerk en maatschappij die verantwoordelijkheid kan 

nemen. Kinderen ontwikkelen zich op een spelende manier, krijgen onderwijs op 

de basisschool en maken ook onderdeel uit van de kerkelijke context waarin zij 

opgroeien. Als pastoraat willen we de relaties tussen kinderen, ouders en 

kinderdienstleiding daar waar nodig is ondersteunen. Schouder aan schouder 

willen we Jezus leven weerspiegelen voor onze kinderen.   

 

Jongeren 

Als pastoraat hebben we aandacht voor jongeren. Misschien wel de meest 

dynamische en levendige groep mensen in de gemeente. Jongeren worden in het 

gezin gevormd naar volwassenheid. Geestelijk zullen zij zich vooral spiegelen aan 

hun ouders. Hoewel de gemeente een beperkte rol speelt in de geestelijke 

vorming van jongeren, is het nog wel een belangrijke rol. Daarin hebben 

jeugdleiders een sleutelfunctie. Daarom willen we de relaties van jongeren met 

jeugdleiders daar waar nodig is ondersteunen.  

 

Opvoeders 

Ouders kunnen met hun vragen terecht bij het pastoraat. De Parenting Course 

waar ouders samen nadenken over opvoeding is daarbij behulpzaam. We 

stimuleren de onderlinge band van ouders. Schouder aan schouder dragen we 

zorg voor een veilige plek in de gemeente, waar kinderen en jongeren God 

kunnen leren kennen en een geloofsleven kunnen opbouwen met de Here God.   
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6.3. Gebedspastoraat 

 

We bieden al een tijd nazorg aan bij de diensten. Dit wordt ook wel ministry 

(=bediening) genoemd. We bedienen mensen met gebed in de kracht van de 

Heilige Geest. Mensen kunnen hier gebruik van maken als men bijvoorbeeld is 

aangesproken door de dienst. Iedereen is hiervoor welkom, ook als men geen 

grote gebedspunten heeft. Samen voor God komen staan is de kern van ons 

geestelijke leven. En dat mag ook zonder dank- en gebedspunten. We staan 

present namens God, de wachtende barmhartige Vader, die er wil zijn en waar 

mensen altijd weer bij welkom zijn. We willen daarom dit gebaar maken naar 

vaste bezoekers van de diensten, maar ook naar nieuwe gasten die welkom zijn.   

 

Basis 

Zowel mannen als vrouwen zetten zich in om te bidden voor mensen tijdens deze 

nazorg. We proberen te streven naar een biddend koppel van een vrouw en man. 

Alles wat wordt gedeeld is vertrouwelijk. Nieuwe bidders die zich aanmelden, 

zullen worden toegerust door teamleden in samenwerking met de pastor. Voor 

verdere informatie verwijzen we u door naar het boekje Ministry in de hal van 

ons kerkgebouw. Hierin staat de Bijbelse en praktische basis voor dit gebedswerk 

wat al vele jaren wordt toegepast in allerlei kerken. 

 

Hand 

Na onze uitleg voor het bidden met mensen, vragen we altijd of we onze hand op 

iemands schouders mogen leggen. Dit is een symbool voor dat wat we als 

bidders van God mogen ontvangen, aan elkaar mogen doorgeven. Ook kan het 

fysieke contact worden ervaren als een bemoedigende hand van God op iemands 

leven. Een aanraking van zorg, aanvaarding en bevestiging voor de hulpvrager. 

 

Stilte    

“Wees stil voor het aangezicht van God”. Tijdens het bidden voor mensen heeft 

stilte een belangrijke functie. We willen ruimte bieden aan Gods Geest die wil 

spreken tot ons hart in stille liefde of opbouwende woorden. Daarom laten we 

regelmatig stiltes vallen. We proberen voortdurend aan te sluiten bij wat onze 

heilige God aan het doen is in iemands leven. Wat is onze God aan het doen? 

Wat wil God met deze persoon waar we voor aan het bidden zijn? Zo zoeken we 

als bidders samen met de hulpvrager naar Gods weg in iemands leven.    
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6.4. Ouderenpastoraat 

 

Het is een grote zegen als mensen oud worden. Het is niet aan iedereen gegeven 

om lang te leven. Tegelijk mogen we ook stellen dat het ouder worden een hele 

uitdaging met zich meebrengt. Naast de lichamelijke gebreken kunnen ook de 

verlieservaringen opstapelen. En dat valt vaak niet mee. Het is niet verwonderlijk 

dat ouderen vaak eenzame gevoelens kennen met leegte, ongemak en verdriet. 

Naast deze gebroken en kwetsbare kant is er ook de kant van rijpheid. Als 

gemeente mogen we onszelf gelukkig prijzen met een groep ouderen met veel 

ervaring, veel wijsheid en veel geloof dat zij uitstralen in relaties met mensen.      

 

Bezoekgroep 

Deze groep mannen en vrouwen bezoekt regelmatig ouderen met een leeftijd 

boven de 75 jaar. De bezoekers hebben een warm hart, een open oog en een 

luisterend oor. Vier keer per jaar komt de groep samen om bezoekjes te 

verdelen. Het bezoekteam richt zich op levensverhalen van ouderen in 

combinatie met het geloofgesprek. Bezoeken worden altijd met twee mensen 

tegelijk gedaan. Gebed en Bijbel lezen zijn vaste onderdelen tijdens het bezoek. 

De toerusting wordt gegeven door onze predikant pastoraat. Vanuit de raad 

werden vroeger ‘officiële’ jaarlijkse huisbezoeken afgelegd. De bezoekgroep maar 

ook het basispastoraat en gezinspastoraat zijn voorbeelden van de nieuwe 

invulling van dit oude fenomeen waardoor deze behoefte steeds minder aanwezig 

is. Net als het pastorale kernteam en het gebedsteam heeft het bezoekteam ook 

een app-groep voor onderlinge afstemming en communicatie.  

 

Avondmaal thuis 

Al een lange tijd vieren we vanuit het pastoraat avondmaal bij de mensen thuis 

die de diensten niet meer kunnen bezoeken. Door deze leden/vrienden wordt dat 

telkens weer als zeer bemoedigend ervaren. We bidden en zingen samen, lezen 

uit de Bijbel, vieren de maaltijd van de Heer en sluiten vaak af met een 

nabeschouwing van ontmoeting tijdens het drinken van een kopje koffie. 

 

Contactkring 

De contactkring komt maandelijks op een woensdagmiddag bij elkaar en is 

onderverdeeld in verschillende groepjes. Steeds een ander groepje draagt de 

verantwoordelijkheid om de middag voor te bereiden wat betreft thema, 

creatieve invulling en catering. Het gaat in deze middagen om het onderlinge 

contact, de gezelligheid, de ontmoeting met elkaar en het samen deelnemen aan 

activiteiten, zoals een quiz, luisteren naar gedichten en verhalen, met elkaar 

liederen zingen en het voor- en nabespreken van afgelegde bezoekjes bij jarigen 

van de gemeente boven de 75 jaar. Dit tot versterking van de verbondenheid en 

de bemoediging van elkaars geloof. 
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6.5. Specifiek pastoraat 

 

Voor specifiek pastoraat heeft de gemeente een parttime pastoraal predikant 

aangesteld die in samenwerking met het pastorale kernteam zorg draagt voor dit 

bloemblad. Naast de ontwikkeling van visie, advisering en toerusting van de 

verschillende pastorale teams, houdt deze werker zich –in overleg met kernteam 

pastoraat- bezig met de specifieke pastorale zorg ten dienste van de leden en 

vrienden van onze baptistengemeente. Ook ondersteunt de pastor de teamleden 

om dit specifieke pastoraat –binnen bepaalde grenzen– te kunnen bedienen.  

 

Hierbij kan men als voorbeelden denken aan situaties als: 

 

- Crisis 

- Ziekte 

- Huwelijk 

- Depressie 

- Mantelzorg 

- Kinderwens 

- Verslavingszorg  

- Rouwbegeleiding 

- Stervensbegeleiding 

- Pastoraal ethische zorg  

- Traumatische ervaringen 

- Situaties rond seksualiteit  

- Gebondenheid en bevrijding 

 

Begrenzing 

Wanneer ons pastorale handelen haar grenzen bereikt, zal in goed onderling 

overleg van pastoraal kernteamleden een gepaste doorverwijzing naar 

professionele hulpverlening worden aangeboden. Op dat moment zullen we 

streven pastoraal nabij te blijven en biddend gepaste zorg blijven verlenen.     

 

Bloemendienst 

Voor mensen die vreugde meemaken of misschien juist wel een bloemetje 

kunnen gebruiken, bestaat er de wekelijkse bloemendienst. Elke zondag worden 

de bloemen vanuit de eredienst bij mensen gebracht die we als gemeente 

speciaal rond verdriet willen gedenken of juist extra in het zonnetje willen zetten. 
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7. Bloemgroei 
 

Hoop 

Onze Bloem is niet gaaf. In deze wereld zullen we op wat voor manier dan ook te 

maken hebben of krijgen met gebrokenheid. Zoals mensen kwetsbaar zijn, zo is 

ons pastoraat dat ook. We willen aansluiten bij het dorre en fragiele leven wat 

zoveel mensen kunnen ervaren. Onze kracht als pastoraat zit nu juist in die 

kwetsbaarheid. Kwetsbaar maar hoopvol blijven we ons uitstrekken naar onze 

basistekst als uitgangspunt voor al het pastoraat in onze gemeente.  

 

Toekomst 

Ons verlangen als pastoraat is om te groeien in de diepte naar God onze Bron. 

De wortel van Bloem Pastoraat groeit steeds dieper de grond in naar meer water 

van Gods Geest. Stukje voor stukje groeit onze Bloem ook naar het Licht. We 

spreken de hoop uit daarmee ook groei in de breedte te mogen ontvangen. We 

richten ons echter vooral op onze Heer Jezus Christus om van Hem te ontvangen 

en uit te kunnen delen aan de mensen die pastorale zorg verwachten. Drinken 

kunnen we meestal zelf. Vruchten dragen we op Zijn tijd.  

 

 

 

 

Zegenlied 

 

Ik zegen jou in Jezus naam, 

Hij bewijst zijn trouw, 

Ik zegen jou in Jezus naam, 

Hij blijft bij jou. 

 

Een bloem die in de schaduw groeit, 

houdt zijn blaadjes dicht, 

Een bloem bloeit open in de zon, 

groeit naar het Licht! 


